
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zaterdag 26-08-2023 

Voor velen begon de dag vroeg, om 6 uur... half zes... sommigen waren zelfs om 

vijf uur al vertrokken. Gelukkig arriveerde iedereen vol energie op het kantoor 

in Arnhem. De zon scheen, de stemming was goed en iedereen was 

enthousiast. Sandra, Kim en Ivo waren al aanwezig en stonden op Paul en Fetsje 

te wachten. Ze werden hartelijk begroet met een stevige knuffel - een warm 

welkom! 

 

Precies om 8.45 uur waren we compleet. We genoten allemaal van een kopje 

koffie en wat lekkers voordat we in de bus stapten. Onderweg maakten we een 

stop voor een koffiepauze en vulden we onze knorrende magen met heerlijke 

broodjes. Danny trakteerde ons op Engelse drop en er werd al voorzichtig 

meegezongen op de klanken van enkele hits. 



Na een lange reis kwamen we eindelijk in Oostenrijk aan. We hadden een 

toeristische route langs de Bodensee genomen, wat echt genieten was. Precies 

op het moment dat we bijna aankwamen, brak de zon weer door. Onderweg 

hadden we namelijk veel regen gehad, wat resulteerde in een prachtige 

regenboog. Ook de bergen ontlokten "waaauw"-reacties, waardoor we allemaal 

glimlachend onze bestemming bereikten. Dit beloofde een geweldige vakantie 

te worden. Ook het uitzicht vanuit ons huisje was prachtig: 

 

's Avonds genoten we van een heerlijke pastamaaltijd à la Paul en smulden we 

van chocoladevla, yoghurt of vruchtenyoghurt. 

Zondag 27-08-2023 

Paul, de vroege vogel, zat al aan de ontbijttafel terwijl de eerste 

vakantiegangers na een welverdiende nachtrust langzaam uit bed kwamen. 

Fetsje was de tweede die opstond. Ze had Kim en Sandra beloofd om hen 

wakker te maken, maar toen Paul de borden op tafel zette, kwamen de dames 

al nieuwsgierig om het hoekje kijken. 

 



Hoewel de geur van overheerlijke wentelteefjes Ivo en Sjoerd in eerste instantie 

niet helemaal wakker leek te maken, zaten alle mannen na een tweede en 

derde keer aankloppen ook aan tafel. 

 

We hebben uitgebreid en langdurig gebruncht. Het regende pijpenstelen, dus 

voor de middag hadden we gepland om te gaan koekjes bakken en spelletjes te 

spelen. 

 



We zochten voor de grap even de zon in ons appartement (met sauna en 

zonnebank!) op en testten of de zonnebank het deed:  

 

Een deel van ons genoot van de Grand Prix van Zandvoort. De middag sloten we 

af met een duik in het zwembad en we keerden heerlijk ontspannen terug. 

Sjoerd en Paul wilden de race afkijken en verwelkomden de hongerige 

zwemmers met een heerlijke maaltijd van soep en pizzabroodjes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na het avondeten sloten we de dag af met een filmavond, waarbij we "Peter 

Pan" keken. 

Maandag 28 augustus 

Het is rustig in Huize Oostenrijk. Over de berg naast ons huis hangt een dikke 

laag mist. De berg lijkt daardoor verdwenen.  

We hadden afgesproken om om 9.30 uur aangekleed en klaar te zijn voor het 

ontbijt. Om 9.00 uur wekte Fetsje alle vakantiegangers, terwijl Paul iedereen 

begroette met een gebakken of gekookt eitje. De dames waren gemakkelijk 

wakker te krijgen, terwijl Ivo en Sjoerd iets langer nodig hadden om op te staan. 

Na het ontbijt stapten we het busje en reden we naar het Milka Museum, een 

klein museum waar we leerden hoe chocolade wordt gemaakt. Naast het 

museum bevond zich een fabriek, en de heerlijke geur van Milka chocolade 

wekte onze eetlust voor de bekende Alpenmelkreep. Bijna iedereen kocht wat 

lekkers in het Milka-winkeltje.

 





 

 

Onze volgende stop was het Zimbapark, een groot overdekt winkelcentrum dat 

ideaal was voor zo'n regenachtige dag. We begonnen in een drogisterij, waar 

Kim en Sandra besloten om nagellak te kopen en een mooi kleurtje uitkozen. 

Ook lipgloss en een nieuwe parfum werden aangeschaft. Ondertussen waren 

de mannen druk bezig met het ruiken van verschillende geurtjes.  

Alle Jaguar-geuren werden uitgeprobeerd, en Sjoerd maakte een grapje dat je 

dan naar rubber, benzine en motorolie zou ruiken. Ivo besloot uiteindelijk een 



geurtje te kopen, en toen de rest van de groep zijn geurtje geroken hadden en 

goedkeurden, verscheen er een grote glimlach op zijn gezicht: hij kon er weer 

tegenaan.  

 

Terwijl Sandra, Kim, Ivo en Fetsje op zoek gingen naar een mooie jurk voor 

Fetsje, bezochten Paul, Sjoerd, Danny en Tjeerd-Jan de Mediamarkt om te zien 

of er nog coole games of apparatuur te vinden was. Fetsje slaagde snel met de 

hulp van de anderen, en toen ze uit het pashokje kwam om haar jurkje te laten 

zien, riepen Kim, Sandra en Ivo allemaal "waaaauw", wat volgens haar een goed 

teken was. 



 

We waren ruim op tijd terug voor de karaoke middag. De dames wilden graag 

nummers van K3 zingen en veroverden het publiek met hun optreden. 

Natuurlijk moesten we ook het nummer van GTST zingen! Ivo zong samen met 

Paul en bracht ook een geweldige show. Sjoerd was de ware showman; na een 

warme douche kwam hij terug voor een toegift en zong samen met Fetsje een 

nummer van Gers Pardoel, compleet met zijn indrukwekkende dansmoves die 

het hele publiek inpakte. 

  



Na de karaoke was het tijd voor lasergamen. Tjeerd-Jan en Danny vonden dit 

fantastisch en wilden nog uren doorgaan. Samen met Fetsje in hun team 

verloren ze de eerste ronde, maar in de tweede ronde begrepen de heren het 

spel beter en versloegen ze de andere teams. Echte toppers! 

 

Hierna maakten we zelf overheerlijke pizza en Paul trakteerde ons op 

zelfgemaakte pudding, jammie!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dinsdag 29 augustus 

Vandaag maakten we een boottocht over de Bodensee. Het weer was iets beter 

dan de vorige dag; het miezerde deze keer in plaats van keiharde regen. We 

namen de trein naar Bregenz, wat een echte belevenis was. Vooral Sjoerd was 

er dolenthousiast over; op de terugweg namen we zelfs de ICE. 

 

  



In Bregenz genoten we voor de boottocht van koffie en heerlijke taart, van 

chocoladetaart tot slagroomtaart en sachertorte - we smulden ervan! Ook 

kochten we souvenirs en kaarten. 

 

 



Op de boot wilden een aantal van ons op het dek kijken. Het weer was nog 

steeds een beetje druilerig, maar de frisse Alpenlucht en de bergen op de 

achtergrond maakten veel goed. We genoten van de boottocht en zochten 

vervolgens een warm en droog plekje binnen op. 

 

Terwijl we terug wandelden naar het station, voorzag Danny ons van wat 

interessante koeienfeitjes. Zo vertelde hij dat de beste koe op zijn werkplaats 

wel 330 liter melk per dag geeft, maar na wat rekenwerk kwamen we tot de 

conclusie dat het waarschijnlijk 33 liter per dag moest zijn. 

 

 



Terug in Bludenz werden we verwelkomd door de vertrouwde geur van Milka, 

waar we al bijna aan gewend raakten. De actieve dag met de boottocht en de 

stadswandeling had onze eetlust flink aangewakkerd. Sandra besloot Paul te 

helpen met het bakken van pannenkoeken, en het werd al snel duidelijk dat 

Paul de pannenkoekenkoning was. We werden getrakteerd op een grote stapel 

heerlijke pannenkoeken, die grondig werden gekeurd door Sandra, die een 

waardevolle assistent was. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na het eten wilden de dames graag weer naar Goede Tijden, Slechte Tijden 

kijken, vooral omdat dit de eerste afleveringen waren na de cliffhanger. 

 

Toen we klaar waren om een film te kijken, werkte het internet helaas niet. "Dat 

wordt toch een spelletje spelen, mensen!" riep Fetsje uit, en bijna iedereen 

werd enthousiast om te gaan pesten. En er werd flink gepest. Sjoerd leek eerst 

niet op de beste plek te zitten, want de jokers en pestkaarten vlogen hem om 

de oren. Tjeerd-Jan was een goede pester! Uiteindelijk wist Sjoerd zijn 

medespelers terug te pakken en won hij zelf ook een potje. Het was opnieuw 

een geslaagde dag. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Woensdag 30 augustus 

Vanochtend werden we bij het ontbijt verwelkomd met overheerlijke verse 

flensjes, gemaakt van het pannenkoekenbeslag dat over was van de dag ervoor. 

Deze werden aangevuld met warme broodjes en voor de liefhebbers was er 

yoghurt met cruesli beschikbaar, waardoor het een fantastisch ontbijt was. Na 

het ontbijt besloten we de broer van Ivo te bellen, aangezien het zijn verjaardag 

was. Terwijl we "lang zal hij leven" zongen, ontdekten we tot onze verbazing dat 

hij helemaal niet opnam, maar zijn partner. 

Een stevig ontbijt was erg nodig, want vandaag stond eindelijk een langere 

wandeling op het programma. Maar voordat we daarmee begonnen, besloten 

we een ochtendduik te nemen in het zwembad. Danny, die dol is op zwemmen, 

genoot met volle teugen. Terwijl hij zich uitleefde in het water, genoten wij 

allemaal van het warme zwembad, dat helemaal voor ons was. 

 

Het weer was opgeklaard, en dat bracht ons allemaal in een vrolijke stemming 

terwijl we het busje instapten. We reden ongeveer 15 minuten naar de 

Dorfbahn, waar we de kabelbaan omhoog namen. Bij de baan kregen we 

allemaal een klein cadeautje: een sleutelhanger van Brandnertal, de naam van 

het gebied waar we ons bevonden. 



 Danny voelde zich een beetje gespannen omdat hij last had van hoogtevrees, 

maar hij had eerder al de Baron in de Efteling getrotseerd en was nu ook trots 

op zichzelf dat het hem meeviel. 

 

 

 

Het uitzicht vanaf de kabelbaan was adembenemend. Tijdens de 

wandeling in de bergen merkten we al snel dat sommige stukken 

behoorlijk zwaar konden zijn. Gelukkig konden we op elkaars steun 

rekenen. Ivo en Sjoerd liepen aan de arm van Fetsje, terwijl Danny, 

Tjeerd-Jan en Paul voorop gingen. Sandra en Kim hadden als ware 

wandelaars hun stokken mee.  





 



Tijdens het blotenvoetenpad konden we ook op elkaars steun rekenen: Sandra 

begeleide Danny over het pad en ook Tjeerd-Jan, Paul en Fetsje waren zo 

dapper om het blotevoetenpad te trotseren. Het pad was lang en soms wel een 

klein beetje pijnlijk. We besloten na een paar kilometer om onze schoenen 

weer aan te trekken, onze koude voeten wasten we in helder bergwater. Nadat 

we onze bergschoenen weer aan hadden, warmden onze voeten snel weer op. 

 





 



Het plan was om de wandeling terug naar beneden te maken, maar al snel 

beseften we dat we niet op tijd bij het restaurant zouden zijn voor het 

avondeten vanwege ons tempo. Gelukkig waren de mensen van de kabelbaan 

erg vriendelijk en mochten we gratis terug naar beneden. Dat was echt 

topservice! 

We genoten van een overheerlijke maaltijd in het restaurant.  

 

‘s Avonds,  terwijl we nog rozig waren van de wandeling, ploften we heerlijk op 

de bank om naar de film "Pietje Bell" te kijken. Iedereen ging vandaag voor 

23.00 uur naar bed, want het was een vermoeiende dag geweest. 

Donderdag 31-08-2023 

Vandaag besloten we na het ontbijt te vertrekken, dus tijdens het ontbijt 

maakten we onze lunchpakketjes klaar. We werden opnieuw verwend met 

pizzabroodjes, kaiserbroodjes en kaasbroodjes. We hebben echte bourgondiërs 

mee! 

De stemming zat er goed in, want vandaag stond er een avontuur op het 

programma: we zouden een andere kabelbaan nemen naar een bergmeer. Kim 

voelde de spanning toen we de berglift instapten, want dit was toch wel een 

heel ander gevoel. We bevonden ons met veel mensen in één kabelbaan, en de 

lift maakte af en toe een kleine schommeling. 



Eenmaal boven aangekomen, bevonden we ons in de wolken die over het 

knalblauwe bergmeer hingen. Voordat we aan onze wandeling begonnen, 

genoten we eerst van koffie en warme chocolademelk met slagroom. Tegen de 

tijd dat we op pad gingen, waren de wolken verdwenen en zagen we de zon 

stralen op de bergen. Het was werkelijk prachtig!  

Tjeerd-Jan riep uit: "Dit pakt niemand ons meer af!" en inderdaad, dit was 

precies waarvoor we naar Oostenrijk waren gekomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderweg gingen we op schattenjacht met 

geocaching. Paul vond al snel de eerste geocache: een 

buisje met een klein logboekje waarin je je naam kunt 

schrijven. 

 



Daarna hielden we een picknick op een van de meest mooie plekjes die je je 

maar kunt voorstellen. De zon scheen op ons gezicht, het bergmeer lag voor 

ons en om ons heen waren grote bergtoppen. Tjeerd-Jan had gelijk: dit moment 

zou ons altijd bijblijven.

 

Na de wandeling namen we plaats op een terras. We genoten van Apfel Strudel, 

biertjes, frisdrank en natuurlijk Kaiserschmarrn! 

 



Vrijdag 01-09-2023 

We hebben ons laatste uitgebreide ontbijt achter de kiezen. Danny bewaarde 

nog een speciaal toetje voor zijn ontbijt: pudding met kersen en slagroom, een 

favoriet deze vakantie. Opnieuw werden we verwend met heerlijke warme 

broodjes en de keuze tussen een gebakken of gekookt eitje. We zijn inmiddels 

gewend geraakt aan al dat lekkers: wat gaan we dat missen als we weer thuis 

zijn.Na het ontbijt liepen we naar de kabelbaan naast ons appartement, die we 

nog niet eerder hadden uitgeprobeerd. Hier bungelden onze voeten boven de 

grond in plaats van in een grote skilift of een kleiner gondeltje. 

   

We genoten van de stilte, het uitzicht, en vooral... de zon! Eindelijk hadden we 

korte broekenweer! Eenmaal boven wilden we een klein stukje lopen naar een 

lager gelegen restaurantje. Wat begon als een spontaan idee werd een klein 

avontuur toen we ontdekten dat het pad behoorlijk glad was door de regen. 

Gelukkig hielpen we elkaar, hand in hand en arm in arm. Het resultaat was dat 

Sandra uitgleed en Danny mee de modder in nam. Er was blubber op de broek 

en vieze voeten, maar gelukkig konden we er allemaal om lachen. Daarna 

konden we wel van een lekker drankje en de zon genieten. 

Nadat we onze modderige voeten hadden afgespoeld, gingen we naar het 

zwembad, een prachtig Alpenbad met glijbanen. Danny en Tjeerd-Jan, onze 

dappere dodo’s, raakten snel gewend aan het koude water. De heren durfden 

zelfs in het natuurbad te plonsen en verzekerden Fetsje dat het écht niet zo 

koud was als het leek. Maar Fetsje slaakte een kreet van verrassing toen ze het 

koude water voelde: brrrrr, het was heel koud. Sandra voelde wat zenuwen 

voor de glijbaan, maar toonde haar moed door eerst met Fetsje en daarna met 

Paul naar beneden te glijden. Ook Ivo waagde zich samen met Fetsje aan de 

glijbaan. 





 

Na enkele uren in de Oostenrijkse zon te hebben doorgebracht, omringd door 

de prachtige Alpen, keerden we schoon gewassen terug naar ons appartement. 

De tijd vloog voorbij, en we hadden opnieuw een avondje uiteten gepland. 

Samen met de andere groep deelden we een lange tafel en genoten van 

schnitzels, pasta's en diverse vleesgerechten. De toetjes in het restaurant waren 

fantastisch, en met goed gevulde buiken keerden we terug naar het 

appartement. We begonnen alvast met het inpakken van onze koffers en 

genoten van ons laatste drankje. Iedereen kreeg de welbekende Tendens 

vakantieherinnering. Ivo poseerde trots met zijn herinnering, en Paul maakte 

een grapje dat hij was geslaagd: natuurlijk mocht hij de volgende keer ook weer 

met Tendens mee.  

Zaterdag 02-09-2023 

Vanochtend werden we met kleine oogjes wakker, want Fetsje maakte iedereen 

om 6 uur wakker. De dames riepen meteen enthousiast: "We gaan naar huis 

vandaag!" Danny hoopte stiekem dat de terugreis heel lang zou duren, zodat hij 

het afscheid kon uitstellen. Ondanks het naderende afscheid was de sfeer nog 

steeds goed; we zongen luidkeels mee op Nederlandse hits tussen de dutjes 

door. 



We namen afscheid en gaven iedereen een dikke knuffel. Wat hadden we een 

mooie reis gehad.  

Fetsje had de avond ervoor voor de groep een speech voorgelezen, hieronder 

staat de speech uitgeschreven:   

“Goede tijden, slechte tijden… 

Een dag die als een nacht verschijnt 

Goede tijden slechte tijden, liefde leidt je tot het eind”.  

Lieve Danny, Kim, Tjeerd-Jan, Sjoerd, Ivo en Sandra, lieve Paul 

Dank jullie wel voor alle liefde die ik ook dit jaar weer heb ervaren. Een paar weken geleden 

was ik in Vietnam. Als je in Vietnam bij een familie op visite komt, wordt je al gauw 

behandeld als familie. Ik denk dat we in deze week ook een beetje familie zijn geworden. We 

zijn allemaal een beetje elkaar broers en zussen geworden.  

Danny, met jouw mooie bruine kijkers, dankjewel voor alle leuke koeien-weetjes. Tjeerd-Jan, 

jouw harde lach en behulpzaamheid zijn niet ongezien gebleven. Ivo, ik heb genoten van je. Ik 

ga het nog missen om zo’n knappe man aan mijn arm te hebben. En Sjoerd, onze charmeur, 

wat heb ik genoten van jouw praatjes.  

En dan onze dames… Jullie hebben een speciaal plekje in mijn hart. Hebben we toch wel even 

mooi gedaan met deze leuke heren hè! Plus: Ik denk dat we een extra stel reisbegeleiders 

mee hadden dit jaar. Wat hebben jullie goed geholpen.  

Last but not least, Paul: ik had mij geen betere mede-reisbegeleider kunnen wensen. Ook dit 

jaar hebben we weer een prachtige vakantie gehad.  

Dankjulliewel en wie weet tot ziens! 

 



 


